‘. protestantse gemeente te

Halsteren o Nieuw-vossemeer

volg ons via

fioe

Van de redactie
Deze gemeentebrief ontvangt u een week eerder dan u van ons gewend bent.

Dit in verband met de vakantie van de redactieleden. Inhoudsopgave:

De redactie Blz. 1 Kerkdiensten

Blz. 2 Bjj de diensten,
agenda, Van de predikant,
Inspiratie

Blz. 3 Van de kerkenraad
Blz. 4 Open Kerk,
Inzameling rugzakjes, Van
de diaconie

Blz. 5 Van de ZWO,
Inloopochtend

Blz. 6 Kindermiddag, YfC,
Voorbeden, Taxivervoer,
Vertrouwenspersoon

Blz. 7 Wat we verder willen
delen

Blz. 8-11 Brabantse Wal
Nieuws

Kerkdiensten

24 mei 2026 P/’ksteren

10.00 uur Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. Voorganger:
ds. D. Smink uit Alblasserdam.
Collecten: 1. Pinksterzendingscollecte 2. Pastoraat 3. Onderhoud kerken

31 mei 2026 Beljjdenisdienst
10.00 uur Sint-Martinuskerk Halsteren. Voorganger: ds. Marina van der
Zwaag.
Collecten: 1. Diaconie 2. Eredienst en Liturgie 3. Onderhoud kerken

7 juni 2026 10.00 uur Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. Voorganger: ds. N. den

Toom uit Breda.
Collecten: 1. KerkinActie (voor project Bangladesh) 2. Diaconie 3. Onderhoud
kerken

14 juni 2026 10.00 uur Sint-Martinuskerk, Halsteren. Voorganger: ds. Ellen van Sluijs uit
Bergen op Zoom.
Collecten: 1. Diaconie 2. ZWO 3. Onderhoud kerken

21 juni 2026 10.00 uur Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer. Voorgangers: ds. Hans
de Bie uit ‘s Graveland.
Collecten: 1. Binnenlands diaconaat 2. Pastoraat 3. Onderhoud kerken

28 juni 2026 10.00 uur Sint-Martinuskerk, Halsteren. Voorganger: ds. Willem Vermeulen
uit Bergen op Zoom.
Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. ZWO 3. Onderhoud kerken
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Bij de diensten

24 mei 2026. Pinksteren. Onze kerkdienst is dan in Nieuw Vossemeer. Als commissie Eredienst &
Muziek hebben we het plan opgevat om deze dienst een flink rood accent te geven. Dit door
iedereen een rode bloem mee naar de kerk te laten nemen. Wij als commissie zorgen voor vazen.
Door zo mogelijk in het rood, of in iets roods gekleed naar de kerk te komen.

Deze mooie kleur rood, die bij Pinksteren past, zal zo - met al onze medewerking - deze dienst een
extra feestelijke dimensie geven.

31 mei 2026: Een feesteljjke Beljjdenisdienst op 31 mei in de Sint-Martinuskerk

Vier jongeren, Muriel Vooijs en ik hebben een aantal maanden met elkaar de belijdenisdienst van
31 mei voorbereid. Het waren bijzondere gesprekken, waarin we toegroeiden naar dit moment.
We hopen iets van wat we samen hebben beleefd te kunnen delen in de dienst zelf, zodat het een
uitstraling krijgt naar de gemeente, zodat iedereen erdoor geinspireerd wordt. Hoe de dienst er
precies uitziet, weet ik op dit moment nog niet. Dat gaan we op Pinksterzondag met elkaar
bespreken. Maar we hopen dat veel gemeenteleden hiervan getuige zullen zijn; jongeren en
ouderen. Ds. Marina van der Zwaag

Alle diensten kunt u meekijken/beleven via www.pghnv.nl

Agenda

6 juni 2026  Open Kerk, Sint-Martinus 10.30 - 11.00 uur

7juni 2026  Gemeentemoment, Kerk aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer 11.00 uur
Kindermiddag, Sint Martinuskerk, 15.30 - 16.30 uur

Van de predikant

Van 22 juni t/m 5 juli heb ik vakantie. De week daarvoor ben ik nog wel beschikbaar, maar neem
voor een groot gedeelte ook vrij. Als je in deze periode graag bezoek wilt hebben van een
predikant, laat het Plonie van Ooijen weten, tel.06 12911495

Ds. Marina van der Zwaag.

Inspiratie

https.//petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebed-bij-
pinksteren-doorwaai-ons-bestaan/

Van de kerkenraad

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 19 mei 2026 de voortgang van het project
Samenwerking kerken Brabantse Wal besproken. Eén van de onderwerpen was: hoe kunnen wij u,
gemeenteleden, meenemen in deze ontwikkeling/veranderingen.

Wij hebben afgesproken om u, op meerdere momenten in het jaar, na de Eredienst bij te praten.
Op 7 juni a.s. zal de eerste keer zijn, om ongeveer 11:00 uur in Nieuw-Vossemeer. Het zal gaan
over de huidige situatie en de te verwachten toekomst voor onze gemeente/kerkenraad. Aan de
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maandelijkse gemeentebrief wordt een bijlage toegevoegd over de voortgang van deze
ontwikkeling en in Rond de Kerken zal regiopredikant ds. Marloes Meijer de gemeenteleden
informeren. Op deze wijze hopen wij u te betrekken bij deze ontwikkeling.

Op deze dag en tijd (7 juni 11.00 uur) zal ook het College van Kerkrentmeesters en de
Diaconie/ZWO verantwoording afleggen over de financiéle situatie van onze gemeente d.m.v. de
jaarrekeningen en uiteraard kijken we terug naar het afgelopen jaar en is er ruim voldoende tijd
voor het stellen van vragen en om uw mening aan te horen.

Vacature Scriba en diaken
Met ingang van 1 mei zijn wij op zoek naar een gemeentelid die samen met mij wil optrekken om
de taak van scriba m/v (bestuurssecretaris) op zich te nemen en om onze kerkraad te versterken.

Sinds september 2025 heb ik de taak van voorzitter, in het ambt van ouderling opgepakt. Na ruim
een half jaar kan ik zeggen dat het erg leuk is om deze taak te mogen uitvoeren voor onze
gemeente. Ik verheug me erop om daarbij een scriba aan mijn zijde te krijgen, om samen dit
mooie werk voor de gemeente te kunnen doen. Mijn ervaring is dat er vaak te gewichtig naar een
taak in de kerkenraad gekeken wordt...... Ik kan u zeggen dat het een leuke kerkenraad is. Samen
werken wij graag aan het beste voor onze gemeente en hebben er plezier in. De taken van de
scriba en voorzitter zijn helder geformuleerd.

In het bijzonder vraag ik gemeenteleden, wel of niet bekend bij mij (Henk Moerenhout), mij eens
te bellen voor een informatief gesprek.

Het zou ook fijn zijn als er een nieuwe diaken komt, omdat de termijn van één van onze diakenen
verlopen is. Als u daar meer over wilt weten, kunt u diaken Jan Kleinjan benaderen, tel.
0622357711.

We vragen u om voor 1juli 2026 namen aan te reiken, of op te staan, bij mij of wnd. scriba Lia
Roozendaal.

Gemeentemoment op zondag 7 juni 2026 na de Eredienst in Nieuw-Vossemeer
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de Eredienst van 7 juni 2026 rond 11:00 uur aan te
sluiten bij het gemeentemoment.

Tijdens het gemeente-moment wordt u geinformeerd over:

1. Terugblik jaar 2025.

2. Jaarrekeningen College van Kerkrentmeesters en Diaconie/ZWO door de penningmeesters

van de colleges.

Bijpraten over het Project Samenwerking Brabantse Wal.

4. Vragen aan de gemeenteleden: Ervaringen wijze van avondmaal vieren in de kring in
Halsteren, mededelingen op het scherm.

5. Vragen vanuit de gemeente.

6. Sluiting.

W

De jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters en Diaconie/ZWO liggen vanaf zondag 24
mei 2026 in beide kerken om mee te nemen.
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De kerkenraadsleden zijn bereid en willen, als u geen vervoer heeft, gemeenteleden met de auto
op halen. U kunt dat via Gerrit Hardeman aanvragen, tel. 0164-683948 of 06 15400753. Daarmee
hopen wij zoveel mogelijk gemeenteleden te ontmoeten.

Namens de kerkenraad wensen wij u een goede tijd toe.
Henk Moerenhout

Open Kerk
Zaterdag 6 juni 2026 10.30 uur - 13.00 uur

Ook deze zaterdagmorgen staan de deuren van de Sint-Martinuskerk te
Halsteren weer voor u open voor een kop koffie/thee, gesprekje of gewoon even
genieten van onze mooie kerk. De boekentafel en de handwerktafel zijn weer
present. Deze morgen wordt er tijdens de Open Kerk een workshop ‘Ganzenveerschrijven’
gehouden, waaraan u alleen kunt deelnemen als u zich heeft aangemeld.

Maar u/jij kunt natuurlijk wel kijken hoe mooi er met de ganzenveer geschreven wordt.

Van harte welkom.

Werkgroep Open Kerk.

Inzameling rugzakjes voor kinderen in noodopvang

In juni zamelt Because We Carry rugzakjes in voor kinderen van 0
tot 17, die in een noodopvang of azc wonen. In Nederland, of in een
vluchtelingenkamp in Calais of op een Grieks eiland.

Gezocht: Stevige rugzakken met brede banden, waarin max 7 items:
* 1 knuffel

* schoon en goed speelgoed, zoals puzzels, spelletjes, lego,
Playmobil

* Creatieve spulletjes, zoals o.a. stiften, kleurboeken, knutselspullen
* |tems die "taalneutraal® zijn, bijv. boekjes of spelletjes, die in alle talen herkenbaar zijn voor
kinderen en jongeren.

* Voor 12+ schoolspullen

Wie wil meehelpen? Als jij of u goed geschikt speelgoed hebt, iets wat hierboven genoemd wordt,
en/of een goede rugzak en dit wil schenken, of een (fin.) donatie wil doen, dan is dat heel welkom!
Hoe mooi is het een kindje of bijv. een tiener boy, die niets heeft, een eigen rugzak met zoiets
waardevols te geven.

Bent u of jij geinteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Janneke Kleinjan, tel.nr 0624509951.
Liefst voor 17 juni. Alvast dank!

#de goede mensen zijn met meer

#laten we samen delen

#samen de schouders eronder

Van de Diaconie

De diaconie heeft via World Vision een meisje in Uganda
geadopteerd. Ruth heet ze. Er is een brief naar haar gestuurd en er is
ook een brief teruggekomen. Deze brief is voorgelezen in beide
kerken. Roelanda Ram codrdineert het project. Samen met de
diaconie hebben we basisschool De Springplank in Halsteren bereid
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gevonden om met leerlingen van groep 8 mee te werken aan dit project.

Woensdag 13 mei zijn Roelanda en Lia naar De Springplank geweest.

Kinderen van de groepen 8 hebben in groepjes van 3 leerlingen een tekening gemaakt met een
verhaaltje erbij. Dit verhaaltje is in het Engels door de kinderen zelf geschreven.

Twee trotse docenten en alle kinderen boden deze stralend aan Roelanda en Lia aan.

Super, deze medewerking van de school. En nu maar hopen dat er snel antwoord terugkomt uit
Uganda.

Wij blijven afwachten.

Lia Rozendaal, voorzitter

Van de ZWO

Pinksterzendingscollecte

Op 24 mei is de Zendingscollecte bestemd voor een project van Kerk in
Actie in Cuba.

Cuba beleeft duistere tijden. Het leven is er z6 zwaar, dat veel Cubanen
het land verlaten. De meest kwetsbaren blijven eenzaam achter. Wanda
Hernandez biedt hoop met centrum Kairés. Ze biedt een warm onthaal
aan iedereen in nood en aan de vrijwilligers, die het centrum draaiend
houden. Dagelijks organiseren ze pastorale en diaconale activiteiten.
ledere dag maken vrijwilligers ontbijt klaar voor wie maar bij hen aanklopt.

Er is grote behoefte aan dit soort praktische diaconale zorg. Het gaat niet alleen om voedsel voor
de maag, maar ook om voedsel voor de ziel. Een stuk zorg en aandacht. Weten dat je er niet alleen
voor staat in het leven.

ledere vrijdag worden er lunches gekookt in de gaarkeuken van het centrum. Vrijwilligers van de
groep 'Vrienden van God' brengen deze maaltijden rond bij kwetsbare ouderen. Ze gaan op pad
en bezorgen de warme lunch bij de mensen thuis. Voor sommigen is dit de enige gezonde maaltijd
die ze eten in de week. De 'Vrienden van God' brengen niet alleen een gezonde maaltijd, maar
bieden ook een luisterend oor. Zo houden zij een oogje in het zeil en kunnen doorverwijzen voor
pastorale of medische hulp.

Wanda Hernandez weet samen met de vrijwilligers van Centrum Kairés het leven van Cubanen in
Matanzas wat lichter te maken.

Doe mee en stort uw bijdrage op het bankrekeningnummer van de ZWO-commissie: NLO6 RABO
0373 7522 96 t.g.v. Diaconie van de Protestantse gem.Halsteren/NV inzake de ZWO.

NB: wij sturen u geen aparte aanbevelingsbrief meer voor deze collecte.

Namens de ZWO-commissie,

Bas den Hollander, voorzitter

Infoopochtend

Halsteren

Elke 3¢ woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus ook op

17 juni 2026. U bent van harte welkom voor een gesprekje met een kopje koffie of
thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.
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SINT
MARTINUSKERK
HALSTEREN

“Ik ga op reis”

Kom gezellig luisteren, speuren, ontdekken en
knutselen in de Martinuskerk! We gaan het hebben
over reizen, ontdekkingen en avonturen! Enne...
neem gerust je vriend/vriendin of papa en mama

mee!

ZONDAG 7 JUNI 2026
VAN 15.30 TOT 16.30 UUR
SINT MARTINUSKERK, HALSTEREN

TOEGANG GRATIS

Youth for Christ
De nieuwsbrief April 2026 ontvangt u tegelijk met deze gemeentebrief.

Bus- en/of taxivervoer

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar is het voor u moeilijk, dan zijn er gemeenteleden
beschikbaar om u op te halen en thuis te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerrit
Hardeman, tel. 0164-683948 of 06 15400753. Hij brengt u in contact met gemeenteleden die

hiervoor paraat staan.

Voorbede
U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor

zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail:
m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie
krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com.

Vertrouwenspersonen
Meta van Geest metavangeest@home.nl
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Wat we verder nog willen delen

*26 mei 2026 is er weer een opname van Relivisie, in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw
Vossemeer. Deze opname wordt uitgezonden op 29 mei 2026.

*Brief van de scriba - Joie de vivre

Scriba Kees van Ekris schrijft over vreugde als geloofsdaad. Hij pleit voor een kerk die zich
niet laat opsluiten in het verhaal van verval, maar die de schoonheid van haar erfenis
opnieuw leert bewonen, met lichtvoetigheid, met muziek en taal, met de herinnering aan
God en Gods herinnering aan ons. Een kerk die klein mag zijn, maar niet somber hoeft te
worden. https.//protestantsekerk.nl/verdieping/joie-de-vivre/

* Wierenexcursie op dinsdag 2 juni a.s.

Ervaren wat de Oosterschelde ons te bieden heeft en het daarna gezamenlijk klaar te
maken en nuttigen. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, dan graag aanmelden
vOOr 28 mei a.s. Het beloofd goed weer te worden wat wel mooi meegenomen is.

U kunt zich aanmelden via mail: a.vroegop@planet.nl of tel. 0166-662873
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BIJLAGE

Hemelvaartsdag 14 mei 2026

Wat doe je op Hemelvaartsdag? Ben je gewoon vrij, en trek je erop uit? Eerlijk gezegd deden
wij dat als kind zeker wel. Pas toen ik zelf dominee werd kwam ik ook met enige regelmaat op
Hemelvaartsdag in de kerk. En meestal is het niet druk bij zo’'n kerkdienst.

Helemaal anders was dat afgelopen Hemelvaartsdag in Ossendrecht. Al vroeg werden we bij
de kerk hartelijk welkom geheten met een kop koffie of thee. In een lange optocht vertrokken
we naar de kapel van de heilige Marie Adolphine, waar we uitgebreid haar verhaal te horen
kregen. Voor mij als protestant was dat een bijzonder verhaal.

Na deze uitleg terug in de kerk begon de gezamenlijke viering van de Brabantse Wal.

Waar gaat het eigenlijk over bij Hemelvaart? Is dat een feest? Of komen daar ook andere
gevoelens bij kijken? Aan de hand van een persoonlijk verhaal over mijn moeder die ooit op
Hemelvaartsdag op 14 mei werd geboren, en kortgeleden is overleden, vertelde ik over de
gevoelens en gedachten die in de tijd daarna door mij heen gingen. Het wennen aan dat
iemand er niet meer is. Soms ineens iets willen vertellen... Herinneringen die nog boven
komen. En toch ook een soort vrede met een afscheid. Zo'n periode maakt eigenlijk ieder
mens wel eens mee in het leven.

Hoe zou dat voor de leerlingen zijn geweest, toen Jezus hen verliet?

En wat doe je daarna? Je leeft door, je geeft door wat je mee hebt gekregen.

Dominee Ellen vertelde een kinderverhaal, over twee meisjes die afscheid moesten nemen
van hun vader, die op missie werd gestuurd op een marineschip. Ze kregen een cadeau: voor
elke dag een briefje met een persoonlijke opmerking, en elke keer opnieuw de zin “ 1k kom
terug”.

Wim van Geest las het verhaal over Hemelvaart uit de bijbel voor.

Dominee Marloes vertelde over het “rijk van Al en Bijna”, over hoe je verder kunt leven na het
afscheid van Jezus, door om je heen te kijken naar wat je in zijn voetsporen ziet en kunt doen.
Dominee Marina liet iedereen op een wolkje een gebed schrijven, dat je zelf waar zou kunnen
maken. En die hele wolk van gebeden, waar we in het begin van de dienst al
over zongen, werd toen voor onze ogen naar de hemel gehesen. Wat
indrukwekkend!

Wat we daaruit waar kunnen maken, in de komende vieringen met
Pinksteren, is dat we kaarten kunnen sturen naar de politiek in Den Haag
om aandacht te vragen voor de 420 gewortelde viuchtelingen-kinderen om
hier verder op te kunnen groeien.

Is Hemelvaart een feest? Met al die gemengde gevoelens? Ik zou zeggen:
“Zeker wel. Met alle gemengde gevoelens, met een volle kerk, uit 4 Brabantse Wal-gemeenten,
met 4 predikanten, die het gewoon inspirerend vinden om hier samen voor te kunnen gaan.
Met een gastvrije gemeente uit Ossendrecht. En gemeenteleden van alle gemeenten. Het was
een feest!”
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Ds. Annet Ravensberg

Van de regiopredikant

Inspiratie

De komende tijd zal ik in ieder nummer van Rond de Kerken iets schrijven over een bijbels
woord. Wat het kan betekenen, maar ook hoe je het bespreekbaar maakt in het ‘dagelijks
leven’ met vrienden en familie.

De verhalen van Pinksteren en de tijd erna gaan over inspiratie. Maar wat is inspiratie
eigenlijk? Het woord komt uit het latijn en betekent iets als ‘inademen’. De diepe zucht
voordat je aan een taak begint. In de bijbel geeft de Heilige Geest inspiratie.

ledereen heeft iets anders dat inspireert, dat raakt en adem geeft. Muziek, kunst, sport...
Vraag er elkaar eens naar. Wat inspireert jou?

Kunst die raakt

Het antwoord is voor iedereen anders. Zo stond een vriendin van mij in vervoering voor een
mega-groot kunstwerk in Centre Pompidou waarop een zwarte streep en krul te zien waren,
duidelijk met een grote kwast (bezem?) erop gekwast. Ze probeerde uit te leggen waarom ze
het zo fantastisch vond, maar kon er geen woorden aan geven. Ikzelf stond even later juist
weer diep geraakt te kijken naar de studies van handen van Rodin, terwijl zij licht verveeld
naar een volgende vitrinekast drentelde.

Herkenning

Ondanks onze verschillende smaak en beleving, vinden wij het heerlijk om samen naar musea
te gaan. Omdat je samen iets bijzonders beleeft. Omdat je, ondanks verschillen, de
geraaktheid in elkaar herkent.

Het is wat er gebeurt als de Heilige Geest neerdaalt op de leerlingen. Ze voelen zich alsof ze
inspiratie, energie hebben ingeademd. En ze willen het delen. Het mooie is dat iedereen ze
begrijpt, gelovigen en ongelovigen. Misschien wel omdat inspiratie voor ieder mens anders is,
maar wel herkenbaar.

God’s Geest die raakt

In de bijbel is het de Geest van God, de Heilige Geest, die inspireert. Als je die ‘inademt’, raak
je geinspireerd om op de weg van God te gaan. En net zoals bij kunst, is dat voor iedereen
anders. De Heilige Geest kun je op veel manieren ervaren. En die Geest zet iedereen tot iets
anders aan.

Het is mooi om met elkaar te praten over wat je raakt. Wie niet leeft vanuit een christelijke
traditie noemt het misschien anders, of benoemt het niet. Toch is het mooi om inspiratie te
delen. Te delen met anderen wat jou raakt en te horen van anderen hoe het voor hen is. Niet
om te be- of veroordelen, maar om elkaar te gaan verstaan.

Wat adem jij in? Wat zet jou in beweging? Wat inspireert jou in de keuzes die je maakt?

Ds Marloes Meijer

Regiopredikant Brabantse Wal
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Activiteiten in de vier gemeenten, waarbij alle Brabantse Wal gemeenteleden welkom zijn
Bergen op Zoom

Bert Natter en Marcel Worms geven concertlezing in de Ontmoetingskerk over oorlog en
muziek.

Op initiatief van Boekhandel Quist geven Bert Natter en pianist Marcel Worms dinsdag 2 juni
een concertlezing in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. Het programma bevat muziek
van Beethoven, Mendelssohn en door nazi's vervolgde componisten Schulhoff en Ullmann.

Bert Natter, recent bekroond met de Libris Literatuurprijs voor zijn roman ‘Aan het einde van
de oorlog’, komt naar Bergen op Zoom. De roman toont de gevolgen van langdurige
indoctrinatie en vertelt verhalen uit de Tweede Wereldoorlog op een vernieuwende manier.
De concertlezing vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134. De avond begint om
20.00 uur. Pianist Marcel Worms begeleidt Natter met muziek van componisten zoals
Beethoven en Mendelssohn. Ook werken van Schulhoff en Ullmann, componisten die door de
nazi's zijn vervolgd en omgebracht, staan op het programma.

Kaarten kosten 15 euro, voor studenten en scholieren 10 euro. Aanmelden kan via
info@quistboeken.nl.

Boekenmarkt op zaterdag 6 juni.
Van 11.00 tot 16.00 uur is er een boekenmarkt in het Kerkelijk Centrum Williamstraat. Er is
een ruime sortering van boeken aanwezig voor een schappelijke prijs.

Inzameling oud papier op zaterdag 6 juni

Van 10.00 tot 12.00 uur is er inzameling van oud paier aan het Bolwerk Zuid. Er staat een
container bij de kerk. Een vrijwilliger helpt u zo nodig bij het uitladen van het papier uit uw
auto.

Proefmei en de Ontmoetingskerk op zondag 7 juni

Proefmei organiseert een expeditie voor gezinnen door de stad met allerlei opdrachten.
Tijdens deze tocht zal ook de Ontmoetingskerk worden bezocht. Voor meer informatie, zie
proefmei Bergen op Zoom.

Halsteren
Open Kerk

Zaterdag 6 juni 2026 10.30 uur - 13.00 uur

Ook deze zaterdagmorgen staan de deuren van de Sint-Martinuskerk te
Halsteren weer voor u open voor een kop koffie/thee, gesprekje of gewoon even
genieten van onze mooie kerk. De boekentafel en de handwerktafel zijn weer present.

Deze morgen wordt er tijdens de Open Kerk een workshop ‘Ganzenveerschrijven’ gehouden,
waaraan u alleen kunt deelnemen als u zich heeft aangemeld.

Maar u/jij kunt natuurlijk wel kijken hoe mooi er met de ganzenveer geschreven wordt.

Van harte welkom. Toegang gratis.

Werkgroep Open Kerk.

gemeentebrief 87 — 22 mei 2026 communicatie@pghnv.nl/ Pagina 10 van 11



mailto:communicatie@pghnv.nl

SINT
MARTINUSKERK
HALSTEREN

KINDERMIDDAG

“lk ga op reis”
Kom gezellig luisteren, speuren, ontdekken en
. knutselen in de Martinuskerk! We gaan het hebben
B over reizen, ontdekkingen en avonturen! Enne...
neem gerust je vriend/vriendin of papa en mama
mee!

ZONDAG 7 JUNI 2026
VAN 15.30 TOT 16.30 UUR
SINT MARTINUSKERK, HALSTEREN

TOEGANG GRATIS
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